
 
 
 
 
 
 
Aan de ouders van school Woold, school Miste-Corle en school Kotten, 
 
Staking 30 en 31 januari 2020 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
En alweer wordt er een onderwijsstaking aangekondigd…. Weer mag ik u vertellen dat de 
school dicht gaat en dit keer zelfs voor twee dagen. Op 30 en 31 januari 2020 zijn school 
Woold en school Miste-Corle dicht en wordt er gestaakt. School Kotten is open en 
hier wordt niet gestaakt.  
 
Staken is een individueel recht, maar een school is een groepsgebeuren. In Woold en 
Miste-Corle is de meerderheid van het team voor staken, in Kotten is de meerderheid voor 
werken. In Kotten onderschrijft men de argumenten om te staken wel, maar vindt men 
OPNIEUW  staken geen goed middel.  
 
Voor de collega’s van Woold en Miste-Corle voelt het heel dubbel. Kinderen thuis laten 
terwijl het hier wel goed gaat (weinig ziekte, geen vervangingsproblemen, geen 
overdreven grote klassen,  geen overdreven werkdruk, geen lerarentekort, fijn team met 
allemaal bevoegde collega’s,  etc) en dan toch staken……… De collega’s van Woold en 
Miste-Corle vinden dat zij solidair moeten zijn met collega's die wel dagelijks met dit 
soort zaken te maken hebben. 
 
Het stemt mij treurig. Weer staken….weer ouders inlichten over deze dagen. Wetende dat 
dit voor ouders ook een puzzel kan worden om hun kinderen op te vangen. Wetende dat 
het begrip voor de acties afneemt……..  
(HILVERSUM - Uit onderzoek van EenVandaag onder 1031 ouders met kinderen op de 
basisschool blijkt dat 60% van de ouders begrip heeft voor de onderwijsstaking. Circa 40% 
van de ouders vindt dat het onderwijs voorlopig genoeg geld heeft gehad. Ze zijn van 
mening dat leraren zelf ook kunnen bijdragen door bijvoorbeeld meer uren te gaan werken 
en noemen hen ‘rupsjes nooitgenoeg’, aldus EenVandaag.) 
 
Daarom wil ik er dit keer iets meer over schrijven. Er zijn momenteel veel beroepsgroepen 
die zich laten horen. Bij ieder is de noodzaak groot! Mensen in het onderwijs, de zorg, bij 
de politie, bij al deze groepen is er een groot tekort en wordt er niet voldoende salaris 
betaald. In de bouw wordt gestaakt i.v.m. de gevolgen van het stikstof- en pfas-beleid van 
het kabinet.  
En de boeren…. bij deze groep gaat het om hun levenswerk, om hun existentie.  
 
Jongeren kunnen veel kiezen op de arbeidsmarkt. En er kunnen een heleboel redenen zijn 
om niet voor het onderwijs te kiezen. Maar….laten we op z’n minst de basis goed voor 
elkaar hebben. Laat de regering er in ieder geval voor zorgen dat leerkrachten fatsoenlijk 



betaald krijgen. Feit is dat basisschoolleerkrachten 25 % minder verdienen dan 
vergelijkbare banen op HBO-niveau. En 15 % minder dan op het voortgezet onderwijs. Dat 
liegt er niet om en maakt het onderwijs natuurlijk niet aantrekkelijk om een baan in te 
zoeken.  
 
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs 
geen leraar voor de klas en dit aantal loopt – als we niets doen - op naar bijna 
240.000 leerlingen in 2028.  
Zij krijgen les van onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, IB-ers, zij-instromers, 
directeuren, stagiaires en blijkbaar zijn er ook scholen die ouders voor de klas zetten……. 
De extra zorg in de klassen die zo nodig is sinds passend onderwijs, valt op deze manier 
dus weg. De mensen die de zorg kunnen/moeten geven, worden in veel gevallen bij 
ziekte/vervanging anders ingezet. Dit is op onze scholen tot nu toe niet of nauwelijks 
gebeurd, maar ik kan voor de toekomst niet garanderen dat het niet toch gaat gebeuren.  
 
In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst.  

De verwachting is dat in 2028 het tekort zo groot is dat 240.000 leerlingen geen eigen 
gekwalificeerde leerkracht voor de groep hebben staan. Ik zie over een paar jaar de bui 
weer hangen, dan worden wij keihard afgerekend op het feit dat het basisonderwijs de 
vereiste kwaliteit niet kan leveren (Pisa-onderzoek - 11 plaatsen gezakt t.o.v. 2015). En 
met deze zorgen sta ik niet alleen…… De helft van de ouders maakt zich zorgen om de 
kwaliteit van het onderwijs. Drie op de tien ouders zegt dat ze de laatste jaren een 
verslechtering van de onderwijskwaliteit zien door grotere klassen en onbevoegde leraren. 
 

Het is mijn frustratie om het zo op te schrijven. Dat moge duidelijk zijn. En echt...ik vind 
onderwijs het mooiste vak. Ik geniet iedere dag. Van een kind dat trots een geheime steen 
komt laten zien, het kind dat verdriet heeft over een overleden konijn tot het kind dat 
probeert een ruzie met woorden op te lossen dit keer, ze leren allemaal. Onderwijs is 
zoveel meer dan uit het boekje…..... Onderwijs leert leven. 
 
In het basisonderwijs zijn de problemen overduidelijk. Er is een enorm lerarentekort, dat 
overal “houtje touwtje” moet worden opgevangen. Waardoor de werkdruk voor de zittende 
leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten omhoog, zodat het weer 
aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar. Verder moet de werkdruk 
omlaag.  
 
Ik hoop dat ik u als ouder duidelijk heb kunnen maken waarom het onderwijs weer moet 
staken. En nu maar hopen dat ook Den Haag dit snapt. 
 
Ondanks het praktische ongemak dat deze staking voor u (Woold en Miste-Corle) wellicht 
teweegbrengt, hopen we op uw begrip hiervoor.  
 
Met vriendelijke groet, 

Johan Wilterdink, dir.  

 
 



  
 
 
 


